GEMEENTEBRIEF
VAN DE
PKN RAVENSTEIN

www.pkn-ravenstein.nl

april en mei 2025

Inhoud van deze gemeentebrief o.a. met:
Kerkdiensten en schoonmaakrooster

Wel en wee, Van de kerkenraad, Vrouwenvereniging
Agenda kerkzaal/De Uitkomst en Contact kerkenraad

Kerkdiensten

6 april 10.00 p.L. Teubner

18 april Goede Vrijdag 19:30 ‘Kleingelovigen’

20 april Pasen 10:00 Ds. H. Tacken

4 mei 10.00 Ds. M. Zijlstra

18 mei 10.00 Ds. A. de Bruin-Messlink
29 mei Hemelvaart  10:00 dienst in PKN van Cuijk
1 juni 10.00 Ds. E.J. Hempenius

8 juni Pinksteren 10.00 p. L. Teubner

15 juni Avondmaal 10.00 Ds. H. Tacken

Mocht er oppas nodig zijn tijdens een dienst, dan
wordt dit geregeld.



Komende collecten
6 april zending — arbeidsemigranten golfstaten.
20 april opbouw Oekraine.
4 mei noodhulp — vluchtelingen Soedan.
18 mei missionairwerk - kerk op sociaalmedia.
8 juni zending - Myanmar kerken
ondersteunen jongeren bij traumaverwerking.
22 juni binnenland - geef vluchtelingen een thuis.

Schoonmaakrooster
Zondag 6 april Hans en Lisette
Zondag 18 april Nico en Lens
Zondag 4 mei Matty en Jaap
zondag 18 mei

Anneke en Richard
Zondag 1 juni Hans en Lisette
zondag 8 juni Nico en Lens
zondag 15 juni Matty en Jaap

De kerkenraad vergadert op maandag 7 april
en 2 juni.



Wel & Wee

“‘Het is zoals het is”

Deze uitdrukking hoor je vaker als je spreekt met
sommige oudere leden uit onze gemeenschap.

Zo omschrijft Gerda Romeijn haar situatie; Het is niet
goed maar we doen het er maar mee. Als ik met mijn
klachten naar de dokter ga, dan zegt deze; je bent nu
96 jaar wat verwacht je, deze leeftijd is op zich al een
prestatie. Als we dan verder praten zegt ze; ik heb
een prachtig leven gehad, ook vertelt ze dat ze ons
(de mensen uit de kerk) en de kerkdiensten erg mist,
tegelijkertijd geeft ze aan hoe haar geloof haar nu
steun geeft en heeft gegeven in de moeilijke
omstandigheden die ook onderdeel van het leven
waren.

Zo heb ik uitgebreid gesproken met Jan Bak (Dini
was er niet, anders had ze zeker een grote bijdrage
aan het gesprek geleverd). Jan zei me letterlijk “het is
zoals het is”. Jan heeft erg veel last van duizeligheid
waardoor hij bv moeilijkheden heeft bij het opstaan,
dit moet heel voorzichtig gebeuren, ook gaat het zien
achteruit. Ondanks veel medisch onderzoek is er
maar weinig dat de dokters concreet kunnen doen om
de situatie te verbeteren. Ondanks deze
bekommernissen is het fijn om op bezoek te gaan. Zo
vertelde Jan over vroeger, hoe hij als 14 jarige in
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Linschoten auto’s en zwaar materieel overal naar toe
reed, op 19 jarige leeftijd heeft hij zijn rijbewijs
gehaald na 2 praktijk lessen, het had hem bijna niets
gekost. Het was een heel andere tijd in de jaren 50.
Ook mooi om te horen was hoe Jan en Dini elkaar
ontmoet hebben en hoe dat vroeger ging, toen Jan 20
was kwam Dini (toen 16 jaar) met de familie tijdelijk in
Linschoten wonen en vanaf het eerste moment zag
Jan Dini helemaal zitten. Maar dit ging niet zomaar
zonder slag of stoot. Dini werd, met name door haar
vader, erg kort gehouden en een relatie voor
dochterlief zag hij nog niet zitten. Waarschijnlijk had
dit ook te maken met een nicht van Dini die op heel
jonge leeftijd zwanger was geraakt. Zo kwam het dan
tot stieckeme wandelingen. Soms kwam het voor dat
ze zich in het hoge gras verstopten omdat de vader
van Dini op de fiets langskwam op zoek naar
dochterlief. Uiteindelijk kregen Dini en Jan verkering
en Jan zei; mijn schoonouders waren heel vroom
twee keer op zondag naar de kerk en geen sporten
op zondag, maar ik had me geen betere
schoonouders kunnen wensen, lieve en heel
betrokken mensen. Het was mooi om te zien met
hoeveel vuur Jan vertelde over vroeger en hoe het
was om te leven in een andere tijd.

Wat Jan en Dini lastig vinden is dat ze hun geloof,
zoals Jan en Dini het ervaren, niet hebben door
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kunnen geven aan hun kinderen.

Velen in de maatschappij denken dan ook dat de kerk
geen toekomst meer heeft. Maar we zien o.a. uit deze
verhalen wat het geloof betekenen kan en hoe het
steun kan bieden aan mensen.

Daarom is het belangrijk dat wij (individueel en als
gemeenschap) verhalen door vertellen;

Onze eigen verhalen maar zeker ook de verhalen uit
de Bijbel; verhalen van hoop en liefde, dan komt het
met het geloof voor de toekomstige generaties wel
goed.

U allen een goede paastijd toegewenst.

Namens het pastorale team, Jan Meerdink



Vanuit de Kerkenraad en kerkrentmeesters
Onderhoud begraafplaats 't-Polleke

Vandaar onze oproep om in uw familie- en
kennissenkring alvast op zoek te gaan naar
vrijwilligers voor de onderhoudsdag van de
begraafplaats op zaterdag 12 april (10.00 — 13.00
uur). Wilt u even melden bij Corinne dat u komt/ .

Goede vrijdag

Praten over het laatste avondmaal,
verraad, angst en de kruisiging van
Jezus—zoveel thema’s komen
naar boven wanneer we ons over
dit verhaal buigen.

Al enkele weken komen we samen
om hierover na te denken. Hoe
spelen deze thema’s een rol in ons eigen leven? En
hoe speelt dit een rol in uw leven?

Met persoonlijke verhalen, muziek en symboliek
dagen we onszelf uit om vorm te geven aan
misschien wel een van de meest aangrijpende
verhalen uit de Bijbel.

Vrijdagavond 18 april om 19:30 heten wij u van harte
welkom in ons mooie kerkje om hier samen bij stil te
staan.

Werkgroep ‘Kleingelovigen’
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Het Paasmysterie van leven ondanks de dood
Paaszaterdag wordt ook wel Stille Zaterdag
genoemd. ‘Stilte’ duidt hier niet zozeer op een dag
niet spreken, maar om stil te staan en te mijmeren bij
het mysterie van de opstanding uit de dood, die zich
in stilte en duisternis voltrekt. Het biedt ons een
moment om te overwegen wat leven en sterven nog
meer kunnen betekenen, dan alleen het biologische.

Bachs cantate: Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit
(BWV 106), ook wel de Actus Tragicus genoemd,
geeft ons in het licht van Pasen te denken. De muziek
van deze cantate, die geschreven is ter gelegenheid
van een uitvaart in Bachs nabije kring, is van een
ontroerende schoonheid.

We zullen naar een deel ervan luisteren, in een
uitvoering op orgel (Anneke Mols) en blokfluit (Ellen
Mol), en samen het ‘O haupt vol Blut und Wunde’
zingen.

Maar ook de tekst die Bach in zijn cantate gebruikt, is
wonderlijk mooi. Hij citeert daarin een uitspraak van
Paulus uit het Bijbelboek Handelingen.

Daarin verwijst Paulus ons naar een ‘onbekende
God’, met wie wij op mysterieuze wijze ons leven lang
verenigd zijn.

Een God waarvan hij beweert: ‘In Hem leven wij,
bewegen wij en zijn wij.’



Deze tekst willen wij samen overwegen, afgewisseld
met de prachtige muziek van een deel van deze
cantate en andere bij Pasen passende muziek,
waarbij de viool (Richard Nieuwenhuizen) zich bij
orgel en blokfluit zal voegen.

Datum zaterdag 19 april
Tijd 13.30 — 15.00 uur
Plaats Garnizoenskerk, Ravenstein

Toegang gratis
(een vrije gift is welkom in de collectezak achterin de kerk)




Nieuws van de Vrouwenvereniging

Voor maandagavond 17 februari had het bestuur
verzonnen dat we Triviant gingen spelen. Met 2
personen vormde je een team en je moest proberen
om zoveel mogelijk triviantvragen goed te
beantwoorden.

Ontzettend leuk, verrassend en natuurlijk hebben we
weer veel lol gehad omdat de een heel veel wist,
behalve als deze zelf aan de beurt was. En de andere
alleen op de juiste momenten het goede antwoord
gaf.

Maandagavond 17 maart kregen we bezoek van een
echte apotheker.

Jolanda de Vlugt (jazeker familie van....) gaf uitleg
over het wel en wee van een apotheker.

Nou we hebben heel veel geleerd, voortaan niet meer
mopperen bij de apotheek, want die hebben heel veel
correcties van huisartsen te doen voordat wij onze
medicijnen krijgen.

Tevens hebben ze veel met wetgeving te maken,
verzekeringsissues en heel veel eigenwijze
mensen...

Jolanda kon ons heel veel vertellen en eigenlijk
waren we nog niet klaar met vragen stellen toen de



eindtijd al verstreken was. Wellicht nog maar een
keertje vragen, bestuur??

De volgende maandagavond is op 14 april, dat is een
week eerder dan we gewend zijn, maar dat heeft
natuurlijk alles te maken met Pasen.

We gaan dan ook deze avond een paasactiviteit
doen.. Wat, tja dat lezen jullie de volgende keer.
Maar je mag ook een avondje komen en genieten van
de gezelligheid.

Corinne
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Verslag Gemeentemiddag met lunch

Afgelopen 16 maart hebben we na de dienst en de
koffie een gemeentebijeenkomst gehad waarin we
eenieder hebben bijgepraat over de huidige stand
van zaken in onze kerkgemeenschap, en uw mening
gevraagd hebben over enkele plannen die we
hebben.

Huidige stand van zaken
1 - de Financién van onze Kerkgemeenschap

Het afgelopen jaar is afgesloten met een kleine plus
van rond 5000 euro.

We hebben een extra uitgave gehad aan de
buitenmuur van de Uitkomst die opnieuw gestukt is
en waarbij ook sommige dakpannen opnieuw
geplaatst zijn.

Ook onze diaconie heeft een bijdrage geleverd aan
deze renovatie.

Verder moeten we er rekening mee houden dat het
dak van de uitkomst een keer vervangen moet
worden.

Hierbij speelt mee dat er asbest in het dakbeschot zit
waardoor dit in de toekomst een wezenlijke
kostenpost zal geven, dus het kleine overschot dat
we nu hebben is erg welkom en de oproep is dan
ook: een gift is altijd welkom voor onze kleine
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gemeenschap.

Al met al is het niet mogelijk om met het huidige
inkomsten een vaste predikant/pastoraal werker aan
te stellen. We zijn blij dat Leon Teubner ons veel helpt
tegen lage kosten, zowel in het pastoraat als bij de
invulling van de diensten.

2 - De diaconie,

Qua financién is de diaconie een stabiele factor in
onze kerk. De goede doelen waar het geld aan wordt
besteed werden genoemd. Het grootste verschil met
voorgaande jaren is dat het land dat in bezit is van de
diaconie, hoger is aangeslagen, waardoor het bezit
op de balans plotseling hoger is, zonder dat er
wezenlijk iets is veranderd.

3 - Ons Kerkhof het Polleke

leder lidmaat van onze gemeenschap heeft het recht
om begraven te worden of een urn te plaatsen op ons
kerkhof.

We merken dat er ook door eigen leden vaak
gekozen wordt ergens anders te begraven of na
crematie de as te laten verstrooien op een
betekenisvolle plek voor de overledene.

Het is ons beleid om de kosten voor begrafenissen en
de urn-plaatsingen zo laag mogelijk te houden.

Ook willen we de mogelijkheid gaan geven om as uit
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te strooien op onze begraafplaats.

We denken hierbij aan de plek waar de oude
beukenboom heeft gestaan. Financieel draaien we
ongeveer gelijk, maar om nu zicht te krijgen hoe de
toekomst van onze begraafplaats eruit gaat zien en
hoeveel gebruik er gaat worden gemaakt van onze
begraafplaats, hebben wij een enquéte samen met de
brief van de kerkbalans doen uitgaan.

Voor eenieder de vraag om deze enquéte in te vullen
zodat wij een goede inschatting kunnen maken voor
de toekomst van het Polleke.

Wij zijn voor het dagelijkse onderhoud veel dank
verschuldigd aan de vrijwilligers die ook een
moestuintje op het Polleke hebben.

Ook Hans van Aalten doet veel voor het dagelijkse
onderhoud, het ziet er allemaal erg mooi uit.

Toch hebben we een verzoek: In het voor- en najaar
hebben we uw hulp nodig voor de grotere klussen in
de tuin. Aanstaande zaterdag 12 april van 10.00 tot
13.00 uur is het weer zover.

We rekenen op uw aanwezigheid en wellicht zijn er
mensen uit uw omgeving die ook willen meehelpen.
Er wordt gezorgd voor koffie en een lekkere
versnapering

3-Pastorale zorq.

In het wel en wee van onze gemeente hebben we
vermeld hoe het met diverse gemeenteleden gaat.

13



Als extra moesten we vermelden dat August Baars
een kleine week opgenomen is geweest in het
ziekenhuis in Tiel. Hij heeft een stevige griep gehad,
waarbij hij tijdelijk extra zuurstof heeft gekregen.
Enkele leden van onze gemeenschap zijn bij hem
langs geweest en dit heeft hij heel fijn gevonden.
August benadrukt dat de tijd die hij gehad heeft in
onze gemeente als heel fijn heeft ervaren. Ik moest
namens hem aan u allen de warme groeten en Gods
zegen toewensen

4 - Invulling van de diensten.

a-Lectoren in de dienst.

De kerkenraad wil graag de diensten verlevendigen,
en een van de manieren waarop we dit willen doen is
gebruik te gaan maken van lectoren die de
Bijbellezingen verzorgen. We hebben al enkele van
de Kleingelovigen bereid gevonden om dit te doen,
maar we willen iedereen die dit graag wil, de
gelegenheid hiervoor geven. De teksten worden
uiterlijk op de vrijdag voor de dienst aangeleverd. Bij
interesse horen wij graag van U. Opgave bij Leon die
het rooster zal bijhouden.

b-Kantorij.

Anneke heeft aangeboden om met een klein groepje
te oefenen voor de dienst, om in de diensten enkele
mooie liedjes ten gehore te brengen, eventueel
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meerstemmig. We willen hiermee beginnen tijdens de
advent. Ook hierbij bent u van Harte uitgenodigd.

5-Bijzondere diensten/samenkomsten.

De gebeurtenissen die plaatsvonden tijdens het
paasfeest 2000 jaar geleden staan centraal in het
geloof van christenen. Daarom willen wij een speciale
Paascyclus aanbieden, waarin Pasen vanuit
verschillende kanten belicht zal worden.

Deze diensten/samenkomsten zijn laagdrempelig,
een aanrader voor iedereen, ook buiten de kerk.

- Goede Vrijdag 18 april 19.30 tot 20.15. wordt er een
bijzondere dienst over het lijden en waarom is het zo
gekomen, verzorgd door de Kleingelovigen.

- Stille Zaterdag 19 april 13.30 tot 15.00. Hier speelt
de muziek van Bach een hoofdrol. Anneke Mols,
Richard Nieuwenhuizen en Ellen Mol spelen een deel
van de muziek van de cantate ‘Gottes Zeit ist der
allerbeste Zeit’ (BWV 106), en met Leon overwegen
we de tekst ervan.

- Paaszondag 20 april 10.00 tot 11.00.

Het Paasfeest met Avondmaal. Hierin zal voorgaan
Ds. Tacken.

- Hemelvaart. Dit jaar zal de Hemelvaartsdienst
plaatsvinden op donderdag 29 mei om 10.00 in Cuyk.

Dit is een gezamenlijke dienst met buurgemeenten.
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6 - Presentatie van de ‘Kleingelovigen’.

De Kleingelovigen is een groep van 6 personen, die
zichzelf presenteerden tijdens de gemeentemiddag.
Zij verzorgen bijzondere diensten waarover zij ons
vertelden. Het is heel bijzonder dat in deze wereld
waarin ontkerkelijking hoogtij viert een groep als de
Kleingelovigen met de Bijbelse verhalen bezig is. Wij
als Kerkenraad willen dit initiatief natuurlijk graag
faciliteren. Ook dit jaar worden er door hen meerdere
diensten ingevuld (zoals nu gepland 4 maal): Goede
Vrijdag hebben we hierboven al vermeld; in juni/juli
(voorzover nu bekend met als thema ‘Wat is ons
beeld van God’), rond de oogstdienst, en rond de 3e
advent). Tot nu toe worden deze bijzondere diensten
op de vrijdagavonden gehouden. Er ontspon zich een
levendige discussie over het moment waarop de
diensten gehouden worden. Sommigen vonden dat er
ruimte moest zijn voor de invulling door de
Kleingelovigen van de zondagvieringen. Zijzelf
vonden dat nog wat te vroeg. Wij als Kerkenraad
gaan ons samen met hen hierop beraden. We komen
erop terug.

Na de lunch heeft Corinne nog een aantal leuke
weetjes over de historie van onze kerk verteld.

Al met al een geslaagde, levendige gemeentemiddag.
Jan Meerdink
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Hoe God (weer) opstaat in Ravenstein/Pasen 2025
Vorige maand (22-30 maart) was er een
tentoonstelling te zien in ons kerkje met als thema:
Hoe God verdween uit Ravenstein.

Er was een fotoreportage te zien van het zgn.
‘strippen’ van de Luciakerk in Ravenstein.

De titel suggereert dat God hierdoor niet langer meer
aanwezig zou zijn in Ravenstein. Maar als we de
foto’s bekijken, dan blijkt dat er iets anders
verdwenen is uit Ravenstein.

Het zijn slechts de objecten die God verbeelden of
naar Hem verwijzen. Niet God zelf. Deze is nog
steeds springlevend ‘aanwezig’ in Ravenstein — zij het
beeldloos en niet op foto’s vast te leggen zoals Hij
zelf is.

God is alleen maar en valt niet te verwijderen. Want
God is het Zijn zelf van alles wat is, wat was en wat
zal zijn. Zijn Naam is immers: ‘Ik ben dat Ik ben.’ Of,
zoals Oosterhuis zo mooi vertaald: ‘Ik zal zijn zoals Ik
ben.’

In alles wat bestaat en wat er op een bepaalde
manier bestaat, is God als het onbepaalde Zijn ervan
aanwezig. Voor wie dat ‘inziet’, komt God als ‘alles in
allen’ aan het licht. En andersom deelt hij of zij dan de
ervaring van Paulus, die zei: ‘In God leven wij,
bewegen wij en zijn wij'.
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Nu weten de samenstellers van de tentoonstelling
denk ik ook wel, dat hun titel de lading niet dekt.
Waarschijnlijk hebben ze naar een prikkelende en
aantrekkelijke titel gezocht.

Maar toch geeft deze titel misschien ook wel iets
weer van de verwarring die er onder ons kan zijn
omtrent het begrip van God. Dan bedoel ik niet alleen
de mensen die de Luciakerk hebben ontdaan van
haar ‘heilige’ objecten, maar ook onszelf. Alsof deze
objecten identiek zouden zijn met God, en beschermd
zouden moeten worden tegen ‘ongelovige’ blikken.
Heilig is alleen God, die ons op het hart drukt: maak
van Mij toch geen beelden, maar word zélf een
levende uitbeelding van Mij!

Door religieuze objecten als ‘heilig’ te beschouwen,
die alleen door ‘gelovigen’ gezien en vereerd zouden
mogen worden, brengen wijzelf (en niet God) een
kunstmatige scheiding aan tussen het heilige en het
profane. Die scheiding is er helemaal niet, als we
gaan inzien dat God ‘alles in alles’ is en wil zijn.

Dat ‘inzien’, of op zijn minst geloven, biedt God de
mogelijkheid om overal aanwezig te zijn in zijn
schepping, waar Hij te lang al niet meer plaats mag
vinden.
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Precies het identificeren van God met kerken en
devotionele objecten alleen, heeft Hem doen
verdwijnen uit ons midden.

En daarmee ook uit de kerken.

Gelukkig is de omgekeerde weg ook altijd mogelijk:
God terugbrengen in Ravenstein.

Door opnieuw de Luciakerk te vullen met religieuze
objecten?

Nee, door God de ruimte te bieden om in ons op te
staan, en door ons bestaan heen aan het licht te
komen.

Het begin van die weg is het overwegen dat alles wat
bestaat het Zijn deelt.

Hoe verschillend ook, er is niets wat bestaat dat niet
is. En God, leert de Bijbel, is Zijn en in die zin is Hij
‘alles in alles’. Dat besef brengt ons tot eerbiedige en
ontzagvolle omgang met onszelf en met al wat is.

Dat besef is Pasen!

Als wij God de ruimte gaan bieden om in ons op te
staan, en mét ons door het leven te gaan, dan kan
het lege graf van onze menselijke maaksels waarin
wij God zo vaak opbergen, rustig losgelaten en
verlaten worden.

Zalig Pasen!

Jan Meerdink
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Column Elbert Smelt:
Liedjes schrijven met Elly Zuiderveld

Ik ben op zoek naar Nederland. Want, wees nou eerlijk, we zijn
echt een beetje de weg kwijt, toch?

En ik pas ervoor om te denken dat het antwoord in het
verleden ligt, of dat het de schuld van immigranten is. Ik
weiger besmet te raken met het nostalgische nationalisme-
virus.

De reis brengt me vandaag in Drenthe, bij Elly en Rikkert thuis.
Want over die zoektocht moet maar eens een liedje ontstaan.
Ik heb afgesproken om met Elly samen teksten te schrijven.
We zitten aan tafel. We peinzen over zinnen en zoeken naar
woorden. Met Elly is het leuk schrijven. Ze put uit zo veel jaar
ervaring. En bovendien krijg je linzensoep als lunch.

Het idee? Met de Nederlandstalige tak van mijn band, Trinity
Wereldwijd, gaan we dit seizoen op schoolreis. Maar wat als
we nou eens als land op schoolreis zouden gaan, als
leerlingen van de school van het leven, op zoek naar
Nederland?

Want dat er heel wat lessen te leren zijn, is wel zeker. Elly en
ik gniffelen om de vondst dat onze landnaam met ‘nee’ begint.
“Ze zeggen toch dat namen bepalend zijn? Is dat niet een
eerste les, dat we eens kunnen beginnen met wat meer ‘ja’?”

“En als het op sturen aankomt”, ga ik verder. “Gaan we nou
links, rechts of rechtdoor?” Elly zingt: “Vraag het de chauffeur,
daar is-ie voor!”

Een nieuwe tekst is geboren. Maar Elly en ik peinzen verder.
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Want het is een heel gekwebbel en gebekvecht in ons kleine
kikkerlandje.

We worstelen en komen boven, maar waar streven we dan
naar?

Als we niet oppassen, gaan we Babel achterna: hoger, meer,
ieder voor zich.

Hoe moeten we elkaar nog verstaan in deze Babylonische
spraakverwarring?

“Al kunnen we elkaar soms niet verstaan...” probeert Elly
hoopvol.

“Er is één taal die iedereen kan spreken”, vul ik aan. “Mits je je
hart niet dichtstopt met welvaart of laat verharden door haar.”

“Maar dit is wel de weg”, houdt Elly vol.

“Maar Gods liefdestaal beheers je niet vanzelf’, peins ik.
“Begint het niet bij woordjes stampen en zinnen nazeggen?”

“Woordjes en zinnen uit liedjes, bijvoorbeeld.”

En met die woorden zingen, schrijven en denken Elly en ik
verder, op weg naar het Ja-land van morgen.
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Plantjesactie
Weet u nog hoe gezellig het vorig jaar was bij de
plantjesmarkt bij Arend en Liesbeth van Rhijn?

Kon u er vorig jaar niet bij zijn, dan hebt u dit jaar een
nieuwe kans! En wilt u graag weer uw
voorjaarsplanten uitzoeken dan bent u opnieuw
welkom!

Kortom, ook dit jaar organiseren we een plantenactie.

De ophaaldag van de planten is dit jaar op
zaterdag 3 mei.

U bent welkom vanaf 11.00 uur bij Arend en
Liesbeth van Rhijn, Smitsweg 3 in Reek.

Er is ook een lunch en hier wordt een vrijwillige
bijdrage gevraagd. Om een beetje te weten hoeveel
mensen we kunnen verwachten, vragen we

u om u voor de lunch aan te melden. Dat kan door
een mailtje te sturen naar rhijnreek@gmail.com.
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Hemelvaart
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Agenda

kerkzaal en ‘de Uitkomst’ voor deze periode

1 april

7 april

8 april

12 april
14 april
15 april
19 april
22 april
29 april
3 mei

6 mei

13 mei
20 mei
27 mei
29 mei
3 juni

10 juni
17 juni
24 juni
30 juni

bijbelgroep

kerkenraadsvergadering

bijbelgroep

opschoondag begraafplaats
vrouwenvereniging

bijbelgroep

Op weg naar Pasen

bijbelgroep
bijbelgroep

plantjesmarkt in Reek

bijbelgroep
bijbelgroep
bijbelgroep
bijbelgroep

hemelvaartsviering in Cuijk

bijbelgroep
bijbelgroep
bijbelgroep
bijbelgroep
bijbelgroep
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Kerkzaal

14:00
19:30
14:00
10:00
19:30
14:00
13:30
14:00
14:00
11:00
14:00
14:00
14:00
14:00
10:00
10:00
14.00
14.00
14:00
14:00



Colofon

Kerkgebouw, Garnizoenskerk

bezoekadres : Servetstraat 1, Ravenstein
Postadres : Nieuwstraat 7, 5371 AH Ravenstein

Contactpersoon ‘Kerkelijk werk’

Leon Teubner  pastoraat@pkn-ravenstein.nl
Contactpersoon kerkgebouw

Jan Bekker diaconie@pkn-ravenstein.nl

Voor giften aan de kerk oid kunt u gebruik maken van
onderstaande bankrekeningnummers van
kerkrentmeester en diaconie.

Regelmatig wordt u, via gemeentebrief, op de hoogte
gehouden en jaarlijks is er een gemeente-middag.

College van Kerkrentmeesters
NL 55 RABO 0143 1025 83

College van de Diaconie
NL 78 RABO 0373 7449 86
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Wanneer kunt u de nieuwe gemeentebrief
verwachten?

In principe komt de gemeentebrief om de twee

maanden op de 1° zondag van de maand, voor de
komende vakantieperiode wordt het eenmalig op 8
juni (pinksteren) en na de vakantieop 24 augustus!

Helpt u ons mee met kopij en wetenswaardigheden

uit de gemeente.

De kopij kunt u sturen naar kopij@pkn-ravenstein.nl,
graag als ‘kaal document’ en foto’s apart toevoegen

in de mail.

De redactie is in handen van Corinne en Eelco.

Inleverdata kopij graag aanleveren véé6r 30 mei
voor de maanden juni, juli en augustus !

Middels de onderstaande
gr-code kunt u de gemeente
brief digitaal lezen.
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Digitale weergave middels gr-code van de website

Ze zeggen dat je er niet meer onderuit komt en met
een gr-code makkelijker kunt kommuniceren nu daar
zijn de meningen over verdeeld wat mij betreft.

Om toch een veilige qr-code van de website van de

pkn-ravenstein te brengen heeft het ook voordelen
om het nieuws te lezen of op de hoogte te blijven.

)

scan mij




Het contact met uw kerkenraad

Jan Meerdink  ouderling-kerkrentmeester,
06 46 27 25 59

Leon Teubner ouderling-scriba & pastoraat,

pastoraat@pkn-ravenstein.nl, 06 18 33 29 29
Henk Visscher; ouderling
Eelco van Vliet; kerkrentmeester
Elly Vreenegoor; ouderling-kerkrentmeester

kerkrentmeesters@pkn-ravenstein.nl

Jan Bekker; diaken, 06 10 19 48 95
diaconie@pkn-ravenstein.nl

Corinne Verbraak; diaken, 06 13 06 19 31
kopij@pkn-ravenstein.nl
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